
Cruise Groenland 2025 
Zondag 29 juni, zonnig, warm 26 

Om 13 uur komen Rob en Nel ons ophalen en brengen ons in 15 minuten naar de boot. Deze keer 

geen rij voor het inchecken. We leveren de koffers af, lopen meteen door naar de balie en krijgen 

onze instapkaart. Ook hier meteen door naar de gangway en zo zijn we tegen 13:45 al op de boot. 

We kijken wat rond op de toch wel bekende, maar ook net iets andere Nieuw Statendam in 

vergelijking met de Rotterdam in mei. 

 

Figuur 1 Hotel New York, Rotterdam 

Tegen vertrektijd om 16 uur komen Esther en Jacky ons uitzwaaien en begint de grote reis. We eten in 

het Lido en nemen onze eerste Daiquiri. We gaan nog naar het theater voor Rebecca Harkin, scoren 

water en dan naar bed. 

Maandag 30 juni, zon en wolken, warm 22 

Rustig op voor Pieter. Trudy gaat naar Tai Chi en de koffie talk met Tjalling. Pieter heeft problemen 

met het internet. Als dat allemaal is geweest is het tijd voor ontbijt. Wanneer we langs The Shops 

lopen met Effy ziet Trudy een fraaie ring. We kijken ernaar en worden meteen gestrikt met mooie 

verhalen. De ring kost “slechts” 37.000 dollar, maar wij zijn de eersten en extra korting mag gegeven 

worden, dus uiteindelijk voor 17.000 dollar kan die voor ons zijn. We zien er toch maar vanaf. 



Een hele dag op zee, dus dan maar rondjes lopen op de boot. Dat doen we twee keer twee rondjes 

vandaag. Tussendoor nog koffie met appelgebak in de Dutch Café, bierproeverijtje in de Orange Club. 

Voor we gaan eten in de Canaletto kijken we een Maltese film Carmen. 

 

Figuur 2 Bierproeverij, zeedag 

Dan dus diner in het Italiaanse restaurant. Prima pasta met zeevruchten en een Zwaardvis (zonder 

spinazie), tevens prima tiramisu toe. Pinot grigio erbij alles weer heerlijk. Daiquiri bij de Ocean bar 

voor we naar de Muziek trivia en de Wie ben ik quiz gaan in de BB King lounge. Dan op tijd naar onze 

stateroom voor dit verhaal en rustig bijkomen. De boot beweegt, maar nog prima te doen. 

Dinsdag 1 juli, bewolkt en regen, koel 14 

Vandaag Andelsnes in Noorwegen. We komen daar via een scenic-cruising door de Romsdalsfjord. En 

leggen dan rond 11 uur aan. Het is bewolkt en het regent een beetje. Toch even het stadje bekijken, 

beetje shoppen, kaartje voor de gondel. Die gaan we later doen, als het, hopelijk, iets opklaart. We 

zijn snel uitgekeken in het dorp, scoren wel een cache net als een groep van 38 Canadezen, allemaal 

geocachers die samen op stap zijn: de Landsharkz en gaan dan lunchen. Gewoon op de boot, want 

die ligt om de hoek. 

Tegen 13:30 is het in ieder geval droog, hoewel de top van de berg, eindpunt gondel, nog niet te zien 

is van beneden. We stappen in en zijn 6 minuten later boven. Nog in de mist, maar die trekt 

wonderwel toch iets op. Hierdoor hebben we toch nog wat uitzicht. We wandelen wat rond op 

Nesaksla op 715 meter boven zee, maar gezien het weer geen wandelingetje naar Rampestreken. 

Toch leuk uitzicht en leuke plantjes. Rond 15:30 zijn we weer op de boot, kleine 100 euro armer voor 

de gondel. 



 

Figuur 3 Uitzicht Nesaksla, Andelsnes 

Vandaag eten we in de Diningroom. Prima kip en kabeljauw met gravadlax vooraf. Om 20:30 naar de 

World Stage voor een Ierse show en vandaag op tijd naar bed. 

Woensdag 2 juli, bewolkt en beetje motregen, koel 14 

We worden wakker in Trondheim. Trudy moet om 8:30 bij de scheepsarts zijn om akkoord te krijgen 

voor haar neuszalfje. Voor 160 dollar doen ze een consult. Uiteindelijk zien ze er vanaf, want het is zo 

gepiept en eigenlijk alleen een zuster gesproken. Dan maken we ons op voor een dagje Trondheim. 

Veel gewandeld en veel gezien. Vooral de Nidarosdomen en Gamle bybro zijn de moeite waard. Ook 

wat oude houten huizen en veel moderne gebouwen en leuke kunst op straat. Prima koffie met 

kaneelbroodjes bij Bakeri Snurr. We werden nog ondergescheten door een stormmeeuw. We 

shoppen wat en kopen nieuwe ovenwanten. Tot besluit nog wat caches gescoord en het Rockheim 

museum bekeken. 



 

Figuur 4 Trondheim 

Na vertrek varen we door de fraaie Trondheimfjord op weg naar zee. Na diner met Nederlanders aan 

tafel gaan we nog naar de show van George Casey. Een Ierse comedian die we prima kunnen volgen 

en hij is grappig. We gokken nog wat want vogelstront brengt geluk, maar niet voor ons. 

Donderdag 3 juli, bewolkt, zonnetje, koel 14 

Vandaag een dag op zee op weg naar de Nordkapp. We varen langs de Lofoten wat leuke plaatjes 

oplevert. Trudy bezoekt het uurtje koffie met Tjalling en steekt weer van alles op. Na onze rondjes op 

dek 3, vast item op zeedagen, doen we een kleine lunch en dan naar de Geografie trivia. We weten 

veel, maar ook veel niet. We scoren 15 van de 22 punten. De porttalk over de komende 3 havens is 

weer een flop. De zaal zit overvol, dus we slaan ook deze weer over. Gelijk nog eens klagen bij de 

Servicedesk. Er lijkt wat door te dringen, want ook Tjalling zegt op zoek te gaan naar een oplossing. 

We zijn benieuwd. De presentatie verschijnt ook nu weer achteraf op tv, dus dat is een eerste stap. 



 

Figuur 5 Van Gogh, Nieuw Statendam kunst 

Voor het avondeten nog een daiquiri aan de Oceanbar en na het eten naar de magician in de World 

Stage. Dat blijkt een soort Victor Mids te zijn met trucks die niet te volgen zijn, maar wel boeiend. 

We sluiten de avond af met leerzame zaken aan de bar. We zien de smoked cocktails gemaakt 

worden, leren naast de Daiquiri, ook de Mudslide en Grasshopper kennen, kortom een leerzame en 

smakelijk avond. 

Vrijdag 4 juli, halfbewolkt, zonnetje, koel 12 

Vroeg op, want rond 7 uur passeren we de Nordkapp. Nu eens vanuit zee te bewonderen en dat lukt. 

Onbewolkt/geen mist op de berg en zelfs een zonnetje en de wereldbol goed te zien. Wel met een 

verrekijker want de klif is erg hoog. 

Tegen 10 uur zijn we dan in Honnigsvag. Het dorp op zich is niet spannend, maar startpunt voor 

diverse tours waaronder natuurlijk de Nordkapp. Daar zijn we al eens geweest en net nog gezien 

vanaf de boot, dus wij verkennen het dorp. Volgens de bewoners de meest noordelijke stad ter 

wereld. Hammerfest is de titel kwijt, maar is meer een stad, wat betreft grootte, als Honningsvag, 

maar ok, we verkennen de stad. Naast de gebruikelijke zaken als kerkje (het enige gebouw dat nog 

stond na WOII), Bamsa (beroemde WOII hond), The Christmas House (veel souvenirs ook), de haven, 

doen we ook nog een ontdekking: een brouwerij. Daar moeten we toch gaan kijken, ondanks dat het 

nog vroeg is. We nemen samen 1 proefplankje en dat blijken lekkere biertjes van brouwerij 

Nordkapp. Rond 13 uur zijn we even terug op de boot voor lunch. We hebben dan wel al twee 

geocaches gescoord. We nemen een lekkere, zelf samen te stellen, salade. Dan weer terug het dorp 

in. We hebben de lokaal fameuze King Crab nog niet geproefd. Dat blijkt dan ook een dure grap. Voor 



500 gram King Crab betaal je 1500 kronen, dat is zo’n 125 euro. Dat vinden we toch wat veel, maar 

we vinden nog een zaak die bruchettas met krab verkoopt. Gelijk ook nog een Icebjorn bier erbij en 

we zijn 1000 kronen = 85 euro lichter. Maar het smaakt allemaal prima, dus deze kunnen we ook 

weer afvinken. 

 

Figuur 6 Kerk, Honnigsvag 

Na een aperitiefje van Baileys eten we in de Diningroom aan tafel met een stel grappige (ja, blijkt ook 

te kunnen) Amerikanen en een stel Australiërs. Even bijkomen in onze stateroom en dan nog een 

laatste blik op de Nordkapp. Plots zien we ook nog een pluim uit het blaasgat van een walvis en ja 

hoor even later ook een rug met vin en meerdere keren de pluim. Die kunnen we noteren: walvissen 

gezien. Kleintjes, maar toch. We sluiten de avond af met een drankje bij onze favoriete Ocean bar. 

Zaterdag 5 juli, bewolkt en zon, koel 12 

We hebben vandaag een lange dag in Hammerfest. We komen om 8 uur aan en vertrek staat gepland 

voor 22:30 uur. We starten rustig aan met ontbijt op het Lidodek. Tegen 11 uur gaan we van boord 

om Hammerfest te verkennen. We stuiten al meteen op de Radhusplassen op een hele rij foodtrucks. 

Die gaan later open dus dat komt nog. Wij gaan eerst op weg naar de kerk. We kijken rond en 

genieten nog weer van het fraaie uitzicht over de Hammerfest fjord. Aangezien we onze stappen 

moeten halen wandelen we naar Icebjorn. Een hele grote ijsbeer welke langs de weg staat, het 

symbool in het wapen van Hammerfest. We scoren daar ook onze cache van de dag. Terug naar de 

kerk, want daar ligt cache nummer twee. Terwijl we in de buurt rondkijken voor de cache staat een 

mevrouw stierlijk in de weg om stiekem een cache te vinden. Maar wat blijkt, zij zoekt ook de cache 

en heeft de plek te pakken. We noteren onze naam en vertellen deze Amerikaanse, die “geïnfiltreerd 



is” in de groep Canadezen die we eerder ontmoeten, van de cache bij Icebjorn. Die gaat ze zoeken, 

terwijl wij op weg gaan naar de The Royal and Ancient Polar Bear Society. We doen nog wat winkels 

aan en ontdekken dat de Society niet is wat we verwachten (geen drank of eten). Dan naar de plek 

met de wafels en een frappecino. Daar besluiten we, want nog niet alle stappen gehaald, verder te 

gaan naar The Struve Geodetic Arc Norway. Een UNESCO heritage monument. Het is een van de 

punten langs een meridiaan om de afstand te meten en te zien hoe de afplatting van de aarde is 

richting de polen, ergens begin 1800 door een Rus. Ook daar vinden we nog een cache en we zien 

rendieren, gewoon in het dorp. De terugweg doen we wat makkelijker, we nemen de bus. Dan nog 

een bezoekje aan de foodtrucks en nemen daar Hollandse poffertjes(!), die prima smaken voor we 

terug gaan naar de boot. 

 

Figuur 7 Icebjorn, Hammerfest 

Even bijkomen op de kamer voor we gaan dineren. Aan tafel alleen Nederlanders, waaronder Ine uit 

Oegstgeest die we al eerder zagen. Vervolgens zijn we mooi op tijd voor het optreden van George, 

King of Blarney. Ook nu weer erg grappig. 

We kijken nog even bij de party bij de Lido-pool. Best een goede band, met verklede medereizigers. 

Dan nog een nieuwe favoriet voor Trudy bij de Oceanbar: Grasshopper. Pieter neemt een Baileys. Dan 

naar bed na een foto van de middernachtzon. Om 23 uur nog behoorlijk hoog aan de hemel. 

Zondag 6 juli, wolken en zon, warm 16 

We staan om 8 uur op, ontbijten, rond 10 uur aanmelden voor de tender naar Alta Havn pier. We 

kunnen gelijk door naar de tender en een kwartier later zijn we aan wal. Aansluiten in een lange rij 

voor de pendelbus naar het centrum. Dat gaat lang duren, dus we besluiten te gaan lopen. Wel een 



fikse tippel naar het centrum, maar met tussendoor weggetjes zijn we er in een uurtje. Wel al van 

alles gezien van Alta onderweg. Ook nog een stop voor een milkshake banaan bij een, naar blijkt, 

bekende chef-kok die gestopt is met koken en nu een winkel bestiert. Er liggen zelfs boeken van hem 

in de winkel. 

Dan door naar de Nordlyskathedralen. Een speciaal bouwwerk, maar nu even dicht voor de toeristen. 

Dan maar op zoek naar de cache van de dag die we redelijk eenvoudig vinden. De Alta kirke is de 

volgende stop. Een leuk oud kerkje met een hele grote begraafplaats eromheen. We rusten even op 

een bankje voor wat knabbels in een heerlijk zonnetje, het is zowaar warm. 

 

Figuur 8 Voor anker, Alta 

Dan op zoek naar de pendelbus. Maar ook daar weer een lange rij. Iedereen wil weer terug, want er 

is op zondag niet veel te beleven in Alta met alle winkels dicht. 

We zoeken een alternatief met een taxi. Er zijn meer ongeduldige Nederlanders die dat ook willen en 

zo belanden we met 6 personen in een taxibusje. Voor 12 euro per stel zijn we dan weer snel bij de 

tenderboot. Rond 14 uur zijn we terug op de boot. Alle tijd voor een koel biertje en we delen een 

patatje uit de Dutch Bar. Dit alles op bed onder het genot van een leuke film: Falling for Figaro. 

Vervolgens zien we de laatste tenderboten aankomen en hoe die worden opgeborgen, klaar voor 

vertrek. 

Wij gaan eten in de Diningroom. We zitten aan tafel met 2 Australiërs en een Canadese die aan een 

42 dagen cruise bezig zijn. Terug in Rotterdam gaan zij nog 14 dagen een rondje Engeland maken.  

Het vermaak in de World Stage is een voorstelling van Celtic gra. Opnieuw een leuk optreden van 

Rebecca c.s. We nemen nog een daiquiri voor we naar onze stateroom gaan. We kijken nog even 



waar we zijn met de boot en zien dat we terug zijn in Hammerfest !?!? Op balkon kijken of de 

Icebjorn er staat en ja hoor, we zijn echt in Hammerfest !?!?!? De jongens van de tender staan ook 

klaar en maken een tender gereed om te water te gaan. Wat is er aan de hand!?!? Dan komen er 

koffers aan, er gaat iemand van boord. Dan een brancard met een meneer die nog praats heeft en zijn 

vrouw er achteraan, allemaal in de tender. Er staat al een ambulance op de kade, dus dat is er aan de 

hand (later blijkt een gebroken heup, tja). Maar als de tender terug is gaan we echt op pad naar 

IJsland. We hebben een uurtje extra, want vannacht gaat de klok een uur terug. 

Maandag 7 juli, bewolkt, koel 9 

Vannacht is de tijd een uur terug gegaan. We doen het rustig aan en gaan rond 9 uur naar het ontbijt. 

Ons uitzicht is vandaag water en bewolkte luchten, maar genoeg te doen. Eerst line dance klas voor 

Trudy, dan 3 rondjes op de boot voor onze stappen, watercoloring klas doen we beiden, dan een 

trivia World History, lunch, weer rondjes op de boot, cocktails, gokken in casino met weinig succes, 

avondeten in Tamarind restaurant.  

 

Figuur 9 Tamarind, proeverijtje 

En dan was er de fashionshow, blijkt over juwelen van Effy te gaan. We winnen zomaar twee 

kettingen met een smaragd erin. Pieter is meteen populair bij de Chinese/Japanse dames en Trudy 

geeft een ketting aan het trivia koppel aan onze tafel. 

Na het eten even luieren op de kamer voor we een slaapmutsje gaan halen bij de Oceanbar. Op tijd 

naar bed voor de cruise langs Jan Mayen morgen. 



Dinsdag 8 juli, bewolkt en mist, koel 6 

We zijn op tijd op voor ontbijt, wat rondjes over de boot en dan zijn we bij Jan Mayen. Althans 

volgens zeggen, want we zien niets. Water en mist en dat laatste onttrekt het eiland aan ons zicht. 

Beetje teleurstellend, want ook weinig beesten te zien. We spotten nog 3 papegaaiduikers, 6 

zeekoeten en flink wat Noordse stormvogels en meeuwen. Verder alleen mist. Dan nog maar twee 

rondjes boot voor Trudy een beetje was doet, Pieter dit verhaal schrijft en dan is het tijd voor lunch. 

We kijken de porttalk voor de komende havens die nu wel beschikbaar is op de tv. Dit geeft aanleiding 

om een excursie te boeken met GetYourGuide voor Akureyi naar de Godafoss. Dan naar de bingo. We 

laten ons het complete pakket aansmeren voor 69+7 dollar en we winnen niets. Maar ook deze 

activiteit kunnen we afvinken. 

Na weer rondjes op de boot is het tijd voor de borrel, ook die in 2 ronden. Voor het eten nog even 

een check bij Guestservices over onze komende excursie die verandert zou zijn. Het blijkt allemaal 

vals alarm. Deze keer gezellige Amerikanen en een rustige Duitser aan tafel. Om 20:30 weer een show 

in de World Stage, terwijl de boot rustig doorvaart in de mist. We horen wel regelmatig zijn hoorn 

afgaan, iets als hier ben ik?!? We sluiten af met een mango daiquiri en blikjes water voor de nacht. 

Woensdag 9 juli, zonnetje en wolkjes, warm 17 

Om 8 uur vertrekken de eerste tenders naar Husavik. Wij doen ontbijt en verzamelen om 9:40 in de 

World Stage voor onze excursie Diamond of the Nord. 

 

Figuur 10 Dettifos, Husavik IJsland 



We gaan naar Dettifoss een waterval waar heel veel water naar beneden komt. Dit levert ook een 

mist aan water, dus helemaal droog sta je er niet. We werpen op afstand ook een blik op Selfoss. 

Vervolgens naar Hljodaklettar met kraters en basalt kolommen in bijzondere vormen. Zo zien we de 

enige olifant van IJsland als grote rots in de Vesturdal. Dan lunch en weer in de bus naar Jokulsa River 

National Park voor de hoefijzervormige Asbyrgi. Een bijzondere rotsformatie in hoefijzervorm dus en 

een liefelijk meertje aan de voet van de kliffen waar ook meeuwen broeden. Onderwijl ook veel leuke 

plantjes gezien, zoals Parnasia en Dryas octopetala (Holtasoley, nationale bloem van IJsland), Bartsia, 

Geel walstro, Thymus praecox etc. Tegen 16 uur weer terug bij de boot, net nog even tijd voor 

plaatjes van de kerk, een kerstbal en een cache. Terug op de boot nemen we een biertje met wat 

chips.  

Dan een mededeling van de kapitein in de hut. Dat is dus ernstig. En ja hoor weer is het gelukt: we 

gaan NIET naar Groenland, althans NIET de geplande havens het worden nu: Paamiut en Qaqortoq (2 

I.p.v. geplande 4 EN 3 i.p.v. 1 zeedagen) en “extra” Grundarfjordur op IJsland. Deze keer vanwege 

teveel ijs. Was al in mei bekend, maar dan verkoop je gewoon toch de cruise met een leuke itinerary 

en hoopt dat het goed komt. Eenmaal het geld binnen pas je de itinerary aan met het verhaal dat we 

voor de veiligheid van een ieder toch niet gaan. Kortom de stemming is weer flink gedaald na een 

leuke dag uit in Husavik. 

We eten op het Lidodek met zicht op zee. We varen nu nog even van Husavik naar Akureyri waar we 

om 22 uur moeten aankomen. En onderweg is er kans op walvissen. Na het eten op het achterdek 

kijken of we wat zien en zowaar, we spotten diverse blazers, ruggen en een enkele staartvin. Het zijn 

kleine exemplaren, dus we denken minke whale oftewel de dwergvinvis. De tocht door het fjord is 

weer schitterend, met helder weer, zonnetje, wolkje. 

We sluiten af met een speciale signature drankje van Darren: coconut margaritha strawberry. 

Donderdag 10 juli, bewolkt en zon, koel/warm 13/20 

We zijn dus in Akureyri en hebben een excursie geboekt. We staan op tijd op om alvast iets van de 

stad te zien. Om 10:30 zijn we bij de bus en vertrekken op tijd. Op naar de Godafoss oftewel de 

Waterval van de Goden. De toerleider Niels is een jolige Duitser die al 26 jaar in IJsland woont. In 

goed Engels en met de nodige kwinkslagen fleurt hij de toer op. Na een uurtje rijden zijn we er en 

hebben dan een uur om rond te kijken. Dat lukt en we zien ook hier weer een schitterende waterval 

met veel water in een hoefijzervorm en een schitterend uitgeslepen rivierbedding.  



 

Figuur 11 Godafoss, Akureyri IJsland 

Iedereen is op tijd terug, dus is het wachten op de chauffeur. Na de scenic route vanmorgen (over de 

pas) keren we nu terug via de tunnel. Na 7 km zijn we aan de andere kant. We maken nog een stop 

met uitzicht op Akureyri (en de boot) en nog een “stadstour” door het oude gedeelte van Akureyri 

met leuke oude houten huizen. We stappen uit nabij het centrum en kijken daar nog wat rond. Trudy 

vindt een leuke winkel om rond te neuzen en Pieter bekijkt de kerk en omgeving. We zien elkaar weer 

bij het Hart van de stad (zie de plaatjes) en gaan voor een biertje, want we hebben dorst. Deze 

Husavik Öl smaakt prima, koud, beetje ipa, gewoon lekker. Dan terug naar de boot, want we vinden 

het wel genoeg en we hebben onze stappen binnen. 

Op onze kamer rusten we onze benen onder het genot van een verse jus en focaccia tot de boot 

vertrekt. Dan nog even kijken of we walvissen zien voor we gaan eten. Die zien we niet, maar later 

tijdens het eten op het Lidodek met uitzicht op zee zien we ze wel. Een groepje van 3 en ook nog wat 

losse. Dan naar de Muziek trivia waar we samen met een Amerikaan die er ook zit meedoen. Zijn 

vrouw weet alles, maar die ligt te rusten, dus doen we het met ons drie. En zowaar, we winnen met 

21 punten uit 35!!! We kijken nog even bij de spelshow en gaan dan een afzakkertje halen bij de 

Ocean Bar. We steken nog wat op over whiskey’s en dan naar bed. 

Vrijdag 11 juli, zon, wolken, buitje, koel 12 

Vandaag hebben we aangelegd in Isafjordur in de streek Westfjords van IJsland. Een kleine plaats 

maar wel de hoofdstad van de Westfjords. We hadden niets gepland vandaag, maar Niels rade 

gisteren de tour naar Dynjandi aan, ook van Soleil de Minuit en ook een waterval. Bij de bus spreken 



we de vriendelijk gids, deze keer Rachelle uit Australië, en besluiten de tour te doen. We krijgen zelfs 

korting, omdat we gisteren ook al met deze operateur op pad waren. 

Ook deze keer weer een leuke dag uit in een prima bus en vriendelijke reisleiding. In een uurtje rijden 

we door fraai landschap naar de waterval, in feite niet eentje maar een paar onder elkaar, waarvan 

Dynjandi de bovenste en grootste is. Ook hier weer leuke planten gespot en onderweg zelfs 

zeehonden in de fjord. Ook veel Noordse sterns die hier veel broedplaatsen hebben. Op terugweg 

nog een stop bij de zandstranden nabij Flateyri (woonplaats Franse chauffeur en onze gids). 

 

Figuur 12 Dynjandi, Isafjordur IJsland 

We rijden weer door lange tunnels (9 en 6 km) met zelfs een afslag onderin de berg in de tunnel! We 

worden afgezet in het centrum van Isafjordur. We scoren nog een cache en iets voor in de kerstboom 

en chocolade in de supermarkt. Dan ploffen we neer op het terras van Dokkan brugghus voor bier. 

We proeven 4 biertjes uit eigen brouwerij, lekker in de zon, wel vest aan. Nog even een blik werpen 

op de broedplaats van Noordse sterns vlakbij de boot voor we weer boarden. 

Het avondeten deze keer in de Diningroom en we komen weer aan tafel met Ine uit Oegstgeest. Die 

zit lekker op haar praatstoel en zo horen we wat van haar familiegeschiedenis (pa schoenmaker, tiran, 

na 51 jaar scheiden haar ouders) en dat ze veel schoenen heeft gepoetst in de beginjaren van haar 82 

nu. We sluiten af in de Ocean bar met een nieuwe cocktail, de Coco Fizz, een lekkertje. 

Zaterdag 12, zon en wolken, koel 12 

De eerste van 3 dagen op zee op weg naar Groenland. We starten rustig aan. Trudy nog naar Koffie 

met Tjalling en leert weer wat meer over de boot. Dan ontbijt waar we ontdekken dat er van alles is 



verrekend met komende excursies. Beetje verwarrend, maar die gaan wel door en zo hebben we het 

geld terug van de vervallen excursie Groenland. Dat is mooi, kunnen we dat weer uitgeven aan een 

excursie in Qaqortoq, rondvaart tussen ijsbergen. De watercoloring klas is vol, dus dan maar lopen op 

de boot voor onze dagelijkse stappen. Nog genoeg tijd voor lunch (salade) voor de bierproeverij in de 

Diningroom. Weer leuk verhaal van Marvin en lekkere Europese biertjes. 

 

Figuur 13 Aft Nieuw Statendam 

Trudy moet nog wat extra stappen, dus Pieter gaat na twee rondjes alleen naar de trivia. Geen winst 

dit keer maar leuke algemene kennisvragen. De kerstbal heeft nu Akureyri erop staan met dank aan 

de creadame. En dan een drankje aan de bar voor het eten. 

Vandaag in de Diningroom een tweetal Amerikaanse dames en twee Nederlanders. Prima gegeten en 

leuk gesprek. Morgen komt er een fraai cruise moment bij de tocht door de Prince Christians Sund, 

waarbij we door de punt van Groenland varen. 

We gokken nog wat, we kijken bij de cellist (grappig), nog meer gokken met een beetje winst, we zien 

de antwoorden bij de muziek trivia met het officierenteam met Dan (de Entertainment man) en 

overig personeel. Een hoop vrolijkheid in de BB King. We sluiten weer af aan de bar bij Darren en 

Marvin. 

Zondag 13 juli, mist en zon, koud 5-9 

Het is er eindelijk van gekomen: ontbijt in de Diningroom. Deze keer met Canadezen aan tafel, allen 

met Nederlandse roots. Dan rond 10 uur varen we de Prince Christians Sund binnen, althans dat 

denken we. We zitten dik in de mist en vrezen een Jan Mayen gevalletje, maar dat pakt heel anders 



uit. Bij invaren van de zeearm trekt de mist op en de zon verschijnt. We zien vervolgens 

ijsbergen/ijsschotsen, hoog optornende bergen, watervallen en gletsjers. En dat allemaal door 

azuurblauw rustig water. Opvallend: we zien welgeteld 1 stormmeeuw tijdens de hele tocht door de 

Prince Christians Sund. Alles bij elkaar een schitterende tocht door schitterende omgeving en 

schitterende natuur. We komen zelfs een dorpje tegen in de middle of nowhere: Aappilattoq. En de 

boot maakt nog een 360 draai op zijn plek (donut in F1) voor goed zicht voor iedereen. Bij de uitgang 

als toetje nog echte grote ijsbergen, wat duidelijk maakt dat het inderdaad een probleem kan zijn om 

Nanortalik te bereiken en dat we daarom doorvaren naar Paamiut. En vervolgens trekt het weer 

helemaal dicht en zien we door de mist niets meer. 

 

Figuur 14 Gletsjer, Prince Christians Sund Groenland 

We dineren met Joodse Amerikaanse dame en heer en twee Nederlanders. Allen ijverige cruisers. 

Dan naar de World Stage voor Sing! Een leuk zangoptreden wat we afsluiten met een Coco Fizz voor 

het slapen gaan. 

Maandag 14 juli, bewolkt, koud 6 

Als we wakker worden is de mist opgetrokken en zien we land en ijsbergen drijven. Het wordt een 

interessante dag? Dat zeker. We gaan weer een fjord verkennen, deze keer het Ivigtut fjord. Minder 

spectaculair als gisteren, maar ook de moeite waard met ijsbergen en bergen aan de kanten levert dit 

fraaie uitzichten. We scoren zelfs een (earth)cache nabij Ivittuut, een voormalig mijndorp voor 

cryolite. Op de weg terug naar zee zien we zelfs een walvis en er vliegen nu meeuwen rond. 

We doen natuurlijk onze rondjes op de boot voor onze stappen en dat lukt goed. Voldoende afleiding 

door het fraaie uitzicht.  



Dan de algemene trivia in Bilboard on Board. Druk bezochte quiz waar we deze keer met een 

Amerikaan, Canadezen en een Française aan tafel zitten. Met 14 punten uit 20 met 18 voor de 

winnaar niet slecht gespeeld. 

 

Figuur 15 Ivigtut fjord Groenland 

We gaan nog even rustig zitten met uitzicht op zee, de kust en ijsbergen voor we gaan eten. Deze keer 

een tafel van 10 en dat is teveel voor een goed gesprek. Het eten is prima met eend salade vooraf en 

filet mignon met kreeft als hoofdgerecht en crème brulee toe. 

Dinsdag 15 juli, zonnig, wolkje, warm 16 

We worden wakker van geluiden bij de tenders. Die worden gereed gemaakt om te water te gaan. We 

liggen al sinds gisteren avond voor Paamiut en kunnen nu aan land. Het is een dorpje van bijna niets 

met veel leuke gekleurde huisjes, een kerk, twee supermarkten, een café met Groenlands bier welke 

we natuurlijk uitproberen. We lopen rond en maken foto’s, scoren een tweetal caches en dat alles in 

een zonnetje bij 16 graden. We beklimmen nog trappen de berg op voor fraai uitzicht en de 

verjaardag groet aan Jacky. 

Voor het vinden van de caches even van vliegtuigmodus. Dat doen we twee keer voor 59 euro(!!!) 

blijkt achteraf. Dus morgen niet opnieuw doen ….. 



 

Figuur 16 Paamiut Groenland 

We dineren weer met Ine, twee Texanen en een Amerikaanse met Nederlandse roots die nog 

Nederlands spreekt. Verder een rustige avond in onze stateroom met een film en een dubbele 

Baileys. Als we gaan slapen hebben we een vrij woeste zee deze keer, maar al slapend geen last van. 

Woensdag 16 juli, bewolkt, regen, koel 10 

Opnieuw het geluid van de tenders die te water gaan bij het ontwaken. We liggen nu voor Qaqortoq. 

Samen met een ijsberg. We kunnen rustig aan doen, want onze excursie vandaag vertrekt om 11:45 

uur. We doen een spelletje, dit verhaal en kleden ons wat dikker aan voor de trip op een bootje naar 

ijsbergen. Verzamelen in BB King blijkt dan toch Bilboard on Board te zijn. De 11:45 tour vertrekt 

uiteindelijk om 12:30 vanaf de kade in Qaqortoq. Daar zijn we dan met de tender heengegaan. 

Een klein bootje brengt ons langs echt grote ijsbergen die ronddrijven op zee. Fraaie vormen en 

schitterend blauwe en witte kleuren. Twinkel Chi uit Taiwan maakt ook plaatjes van ons en die krijgen 

we later via Whatsapp toegestuurd. Bij terugkeer verkennen we het dorp verder en zien vele 

gekleurde huisjes, een kerk, diverse kunst in rots gegraveerd, maar geen kerstballen in de paar kleine 

winkeltjes. Dan komt er zomaar een bierbrouwerij op ons pad en dan moeten we toch even naar 

binnen voor een Groenlands biertje. We worden daar ook getrakteerd op lokale muziek en danser. 

Een leuke afleiding op een wat druilerige dag. 

Terug op de boot zien we de tenders weer opgehangen worden, lopen nog wat om de stappen te 

tellen en dan is het tijd voor diner. Gewoon maar weer in de Diningroom met Ine en de Amerikaanse 

die Nederlands spreekt, of eigenlijke andersom. Zij en Ine hebben al een leuke klik. 



Wij gaan om 20 uur naar de trivia over Elvis, ABBA, Motown onder genot van een mango Daiquiri. De 

drank was het beste deel, de quiz praten we niet meer over. 

 

Figuur 17 IJsbergen, Qaqortoq Groenland 

Als afsluiting van opnieuw een leuke dag nog even naar de Oceanbar. Eerst een Coco fizz en dan een 

Cosmopolitan, weer eens wat anders voor het slapen gaan. De boot beweegt weer flink, maar so far 

so good. 

Donderdag 17 juli, wisselend wolken, mist, zon, koel 12 

Zeedag, dus alle tijd zou je denken. Maar we zijn nog steeds niet naar de sauna geweest. Er is steeds 

iets anders. Na ontbijt eerst weer rondjes over het schip. De hele tijd stilzitten is ook niet alles en je 

haalt een frisse neus. 

Dan lopen we onze statement nog is na, want hoe zit het nu met alle uitgaven, met name de 

excursies. We concluderen het klopt wel, alleen het drankje van gister van 12 euro wordt helemaal 

doorberekend I.p.v. maar de ene euro extra (+ 18% bediening). Dat laten we rechtzetten bij de 

servicedesk. 

Lunch en lopen voor we naar de trivia gaan. Sinds de vorige zeedag hebben we een “team” met 

Delphine, Barbara en Jennifer. Geen slechte score maar kan beter. Morgen Orange trivia en ze 

rekenen op ons … 

Het avondeten in de Diningroom is wat luidruchtig met twee Amerikanen en twee Australiërs aan 

tafel. Wel gezellig ge-oewehoer zeg maar. We blijven op onze kamer deze avond en kijken een film: 



Denmark met een dubbele Baileys. We gaan niet te laat slapen aangezien we een uur verliezen 

vannacht. 

Vrijdag 18 juli, wisselend wolken, mist, zon, koel 12 

Zeedag nummer twee. Om toch de sauna te doen gaan we voor het ontbijt. Koelen af op balkon en 

douchen. Tegen 10:30 lusten we dan wel wat en gaan we ontbijten. 

Onze stappen tellen we weer bij wat rondjes schip. Meestal in twee etappes om ons doel te halen 

(6000 Pieter, 10000 Trudy). Omkleden voor de Orange avond op het schip, te beginnen met de 

Orange Trivia. Die gaat goed met Jennifer, Barbara, Delphine en Dennis. Met 22 uit 24 goed een prima 

score, slechts eentje met 23 erboven. Veel Nederlandse vragen, maar we misten dat het Wilhelmus 

het oudste volkslied was, niet het langste, we gokten een overstroming in 1916 wat goed bleek en 

van Gogh sneed zijn linker oor af niet rechts … 

 

Figuur 18 Vaarroute Groenland 

Jennifer is in bier met een YouTube kanaal: Brews and Views en kent Delphine al 15 jaar en Barbara 

sloot in die tijd ook ergens aan en nu cruisen ze regelmatig samen. Ook nog een kanaal Cruise Gurus 

op YouTube waar ze vertellen over hun cruise avonturen en dat zijn er al veel. 

In het Lido vandaag Hollandse happen: rode kool hachee, andijvie stamp met gehaktballen etc. Ook 

tompouce en moorkoppen als toetje. 

Vervolgens op naar de Orange Party. Veel mensen gekleed in iets oranjes en soms meer dan dat. Ze 

maken er een dolle boel van, waar wij een poosje naar kijken onder het genot van een oliebol en 

andere “Hollandse” lekkernijen. We sluiten de avond af met een Baileys bij de Ocean bar. 



Zaterdag 19 juli, mistig weertje, koel 14 

Inmiddels dag 21 van de reis en we zijn in Grundarfjordur. Ook weer tenderen om aan wal te komen 

en dat is al vroeg, want onze excursie vertrekt om 8:15 uur. Met de bus een rondje Snaefellsnes 

schiereiland met een waterval (Svodufoss), Arnastapi, Malarrif met zwarte stranden, lavavelden met 

mossen en fraaie rotsformaties en natuurlijk Bardur Snaefellsas, de beschermer van Snaefellsnes, 

waar we ooit 10 jaar geleden onze eerste cache scoorden (deze keer niet te vinden …)  

Snaefellsnes is bekend van de boeken van Jules Verne, met name de reis naar het middelpunt van de 

aarde, die hier begon met afdalen in de vulkaan. De mist vandaag blijft deels hangen door de extra 

vulkaandeeltjes in de lucht van de eruptie die er nu is net iets zuidelijk van Reykjavik. De Blue Lagoon 

is tijdelijk dicht daarom. 

 

Figuur 19 IJslands paard 

Ondanks de mist, waardoor we de echte besneeuwde vulkaan niet zien, toch een prima tocht welke 

eindigt bij Kirkjufell waar we ook nog een cache scoren (met wat hulp van de Landsharkz) voor we 

terug zijn bij de boot. We brengen even wat spullen naar de boot, lunch hadden we bij ons dus 

daarvoor niet. Dan terug om het dorp nog te verkennen. Met al het wandelen tikken de stappen 

lekker aan en zien we een kerk, IJslandse paarden, een supermarkt, souvenirtjes en we eindigen bij 

de haven in de Harbour Café voor een Viking biertje uit Akureyri voor slechts 13 euro(!), maar dan 

wel 500 ml, de kleiner van 400 ml is 11 euro… 

Terug op de boot even bijkomen en we gaan vrij laat eten. We kiezen voor een Oostenrijkse maaltijd: 

uiensoep, schnitzel, Sacher torte. Verder weinig zin in vertier trekken we ons terug in de hut met een 

film: Pomms. En dan slapen voor een lange dag Reykjavik die er aankomt. 



Zondag 20 juli, mist/smog, koel 14 

Reykjavik is waar we zijn aangekomen en we zien alleen mist. De hoponhopoff meneer zegt dat er 

veel vulkaandeeltjes ronddwarrelen in de mist, dus beter niet te veel inspanning buiten doen. We 

gaan dan ook een rondje maken met de rode bus met een Poolse chauffeur. Een beetje adhd type die 

steeds nieuw uitdagingen zoekt. Na Engeland nu IJsland en later dit jaar Argentinië. Bij de tweede 

ronde stappen we uit bij Hofdi House waar Reagen en Gorbatsjov gesprekken voerden. We lopen 

naar het Vikingschip Solvar (cache) en dan naar de kerk Hallgrimskirkja (cache). Onderweg zien we 

leuke muurschilderingen en gekleurde huizen. We nemen een pecan caramel kaneelbroodje en na 

bezoek kerk nog een vissoep. Dan verkennen we Laugavegur, de grote winkelstraat. Na een prima 

biertje Okkar Björn Gull bij Litli Dubliner, een leuke Ierse pub, wandelen we naar Harpa. Daar komt de 

hoponhopoff bus, maar ook de Cruise shuttlebus. Die laatste nemen we dan maar terug, genoeg 

Reykjavik voor vandaag. We ploffen even op bed, om uit te rusten van al het wandelen. 

Het programma voor de avond is Diningroom voor het diner, World Stage voor IJslandse folklore 

band, drankje Oceanbar, muziek in de Rolling Stone, afzakkertje Oceanbar. Dan naar de hut voor ons 

schoonheidsslaapje. 

 

Figuur 20 Litli Dubliner, Reykjavik 

Maandag 21 juli, mist en zon, koel 13 

We hebben nog een dag in Reykjavik en nemen rond 10 uur de cruise shuttle bus naar Harpa. Ook 

nog steeds de rook van de vulkaan die over Reykjavik ligt. Eerst doen we Harpa aan. Het 

concertgebouw van Reykjavik. Daarna rondje met de hoponhopoff bus en eruit bij Perlan. Echter dat 

rondje kost ruim een uur en is slechts van nummers 1-11. En dan duurde het ook erg lang voor er een 



bus kwam met handgemeen tot gevolg om de bus in te komen. Wij wachten dan maar op de 

volgende. Intussen scoort Pieter nog een cache. Een bijzondere deze keer, want het is de eerste cache 

ooit op IJsland verstopt. Niet de originele meer, maar wel zelfde plek en hint. 

Dan dus het tochtje met de bus met een erg trage chauffeur die ook alle rode stoplichten meeneemt, 

heet ie Ralph? 

Eenmaal in Perlan gaat het goed. Er is veel te zien zowel binnen (later meer) als buiten. We hebben 

leuk uitzicht over de stad ondanks de vulkaanrook en mist. 

Binnen zien we tentoonstellingen over vulkanen en gletsjers. We lopen door een ijs grot, zien een 

fraaie film over de vulkaanuitbarsting van 2021 en beleven een tocht door een kloof, duiken in het 

water en dan door de vulkaan naar de magmakamer en vervolgens omhoog bij de eruptie. Tot 2 km 

diep en 1000 graden Celsius. Schitterende voorstelling. Tot slot nog een Noorderlicht presentatie over 

ontstaan en schitterende beelden noorderlicht. Dan met de bus terug, maar ook die gaat weer erg 

traag. We zijn wel op tijd bij de boot, maar extra’s zoals gisteren zitten er niet in. 

Diner in de Pinnacle Grill. Weer prima eten met flinke steak, kreeftensoep vooraf en Not Baked Alaska 

toe. Die laatste delen we, want is erg groot. Dan bijkomen in onze stateroom. We varen inmiddels 

weer, nu rond Reykjanes schiereiland. Hier is de vulkaan die alle rook veroorzaakt in Reykjavik 

uitgebarsten. We gaan kijken of we hier wat van kunnen zien. Eerst zien we diverse vluchten Jan van 

Genten voorbijkomen, die hadden we nog niet gezien. Dan met een Baileys van de Oceanbar in de 

hand zien we op afstand land met duidelijk rookpluimen erboven. Het is geen mist die opstijgt, dus 

moet het de vulkaanrook zijn! Met al deze waarnemingen op zak is het tijd voor ons bed. De tijd gaat 

weer vooruit, dus het is al laat. 

 

Figuur 21 Beeldengroep Perlan, Reykjavik 



Dinsdag 22 juli, bewolkt, mistig, regenbui, koel 13 

Weer een dag op zee, dus we proberen uit te slapen. En dat lukt tot 8:30 uur. Dan rustig opstaan en 

eerst naar de sauna! Lekker warm met zicht op zee, afkoelen met koude douche en verder afkoelen 

en rusten op ons balkon. Dan naar de brunch in de Diningroom. We zitten met Australiërs aan tafel. 

Gezellig babbelen over van alles met een prima brunch. Tegen 12:30 dan maar aan de wandel voor 

onze dagelijkse stappen. Kost best veel tijd stellen we vast. Anders combineer je het met een stadje 

bekijken, maar nu is het domweg rondjes lopen met uitzicht op zee. We komen een eind en nemen 

rust met biertjes en chips. 

Om 16 uur dan de team trivia, zoals meeste zeedagen. Deze keer met 60 vragen ongeveer voor elk 

land en elke staat eentje. Dat is erg lastig. We scoren 24 uit 60 dus dat blaadje kan de prullenbak in. 

Daarna diner in de Diningroom, danswedstrijd met maffe Dan, de Entertainment manager, en dan 

met een drankje naar onze hut. Morgen moeten we vroeg op voor een excursie. 

Woensdag 23 juli, mistig, miezeren, warm 16 

Dus vroeg op en dat is 5:45 uur (!). Wassen, ontbijten, spullen pakken en naar het verzamelpunt, de 

World Stage. Om 8:00 uur in de bus voor een mistig rondje Faröer. Toch zien we leuke groene 

landschappen, schapen, mist, berghellingen zonder top van het eiland Eysturoy. De stop bij het 

uitzichtpunt heeft geen uitzicht. Maar de stop voor koffie met Dreamcake in Gjogv is leuk. Dan een 

wandeling door het dorp naar de kloof, daar is het dorp naar vernoemt. We zien daar ook 

papegaaiduikers, Jan van Genten duikend naar vis, aalscholvers en veel meeuwen. Het is inmiddels 

iets minder mistig, maar ook niet helder. Ook terug door leuk groen landschap. 

 

Figuur 22 Gjogv, Faröer 



We brengen de rugzak maar op de boot en gaan dan het dorp verkennen. Ze zijn blij met ons bezoek, 

want je wordt overal geholpen met vrijwilligers met bordje “Ask me” die je de weg wijzen, maar die 

vinden wij zelf ook wel. Pieter wil toch graag een cache op Faröer scoren en maakt een wandeling 

naar het meer. Blijkt een schitterende plek met veel leuke planten (beenbreek , veenpluis, heide etc.) 

en vogels (wilde zwaan, ganzen etc.) EN de cache. Bij afsteek door het veen zakt een voet weg, bijna 

veenlijk, en het miezert en het gaat op en neer dus zweten, maar verder OK. 

Trudy is het dorp verder gaan verkennen en vindt bier. Daar komen we elkaar dan weer tegen voor 

we naar de boot gaan. Douchen om weer bij te komen en dan is het tijd voor diner, want we hebben 

weinig lunch gegeten. 

Het optreden van Mike de la Mont uit Canada is erg grappig. Een standup comedian die inspeelt op 

van alles aan boord. Daarna een afzakkertje in de Oceanbar, want ook morgen weer vroeg op. 

Donderdag 24 juli, bewolkt, miezerbuitje, warm 16-20 

Dus vroeg op om ons eerst te melden bij de Britse douane, want we zijn nu in Lerwick, Schotland. 

Trudy al om 7:30 uur want haar excursie vertrekt vroeg. Pieter om 9 uur, dus we gaan apart ontbijten 

en op stap en zien elkaar rond 14 uur in Lerwick.  

Pieter gaat naar Moussa Island voor de broch van 2000 jaar oud en die staat er nog steeds. Je kan 

zelfs een trap naar boven nemen, dus op stenen van 2000 jaar oud(!) voor leuk uitzicht. Verder een 

wandeling en wat geschiedenis van de oude bewoners waarvan de laatsten in 1853 vertrokken. Maar 

het is ook een reservaat voor vogels. We zien Jan van Genten, zeekoeten, Grote jager, Artic terns, 

diverse meeuwen, kuifaalscholvers etc. en zeehonden. 

 

Figuur 23 Moussa Broch, Shetland 



Trudy gaat naar Jarlshof en een scenic drive over het hoofdeiland. Vele verhalen en ook in Jarlshof de 

ruïnes van gebouwen vanaf de bronstijd en ijzertijd tot en met de zestiende eeuw. Natuurlijk met een 

stop in Hoswick visitorcentre voor souvenirtjes. 

Trudy zit al aan het bier als Pieter terugkomt en we zien elkaar in de pub Dowrys. Dan nog een rondje 

Lerwick inclusief caches scoren en wat plaatsen van de serie Shetland bekeken. We hebben dan ook 

wel onze stappen gehaald en rond 16:30 terug naar de boot. Dan zijn we net op tijd voor het boeken 

van een Northern Lights cruise in november 2026(!) 

We dineren met Amerikanen die allemaal 5 sterren zijn en ook nog bij meerdere maatschappijen, ze 

hebben de hele wereld al gezien, maar zoeken nog steeds havens waar ze niet waren. Dan een spel 

Call my Bluff met Daniel, Mike en de Medical Officer. Een grappig spel waarbij Daniel weer goed bezig 

is. Dan hebben we weer genoeg gedaan vandaag, halen water en dan naar bed. 

Vrijdag 25 juli, zonnig, warm 20 

De laatste zeedag op weg naar Dover. Trudy is er al vroeg bij voor On deck for a Cause. Voor 25 dollar 

mag je 5 km lopen en krijg je een T-shirt. Het goede doel zijn blinde geleide honden. Na 3 ronden sluit 

Pieter aan en lopen dan nog 3 ronden. Bij 9 zijn we klaar, maar die komen later.  

 

Figuur 24 On Deck for a Cause, Nieuw Statendam 

Nu eerst soort ontbijt in de Dutch Café met yoghurt met cruesli, koffie en muffin/croissant. Dan even 

wat gokken en cashen 100 dollar. Die kunnen we als fooi her en der uitdelen. Dan lunch en we zijn te 

laat voor de show van de bemanning van 14 uur, die zit vol. Dan maar vast een koffer pakken (Trudy) 

en dit verhaal (Pieter). Om 15:30 is er een herhaling van de show Nieuw Statendam Talent Show. Er 



blijkt inderdaad veel talent aan boord, een leuke show van de bemanning. Dan snel naar de trivia. 

Delphine, Barbara en Dennis hebben het goed gedaan. Kleine aanvulling op de naam van de kapitein 

levert alles tezamen 13 punten op. De winnaar 18 jammer genoeg. Jennifer is erg enthousiast dat wij 

ook de Northern Light cruise hebben geboekt. Nu Barbara nog, maar Dennis weet het nog niet. Nog 

even laten bezinken, wij gaan met Jennifer en Delphine een cocktail drinken. Dat worden er twee, 

maar wel lekker en gezellig. 

Voor de avond show met de Canadese comedian, nog even eten in het Lido, en de groepsfoto van de 

sponsorwandeling halen. Voor 15 dollar een afdruk en een digitaal exemplaar. En Mike was weer erg 

goed. Deze keer een mango daiquiri ter afsluiting in de Casino bar, want daar is die nog wel te krijgen. 

Zaterdag 26 juli, zonnig, warm 24 

Vandaag leggen we aan in Dover bij de White Cliffs. Maar van Dover zien we weinig, alleen het 

kasteel op afstand, want we gaan op pad naar Leeds Castle en Canterbury. Eerst bezoeken we die 

laatste voor een wandelingetje door de stad en bezichtiging van de, enorm grote, kathedraal. Entree 

21 pond p.p. maar dat is toch wel de moeite waard voor een hele grote kathedraal en de omliggende 

gebouwen en tuinen. Bovendien het kaartje is een jaar geldig, dus we kunnen nog een keer. Dan, na 

broodje in de bus, door naar Leeds Castle. Dit heeft niets te maken met de plaats Leeds, die ligt veel 

noordelijker en tegenwoordig weinig met Engeland. Ooit een kasteel van vele koninginnen en 

prinsessen, waar ook Koning Henry VIII kwam, maar sinds 1925 van een Amerikaanse Society dame 

Lady Baillie die het geheel liet restaureren en hield er graag feesten voor een ieder, zoals Charley 

Chaplin en andere bekenden van die tijd. In WOII was het tijdelijk een opvang voor gewonde evacués 

uit Duinkerken. Sinds haar dood in 1974 is er een stichting die het kasteel en de tuinen onderhoud. 

 

Figuur 25 Leeds Castle, Kent Engeland 



Ook hier rondgewandeld, kasteel bekeken, biertje voor de dorst, net op tijd terug voor de terugrit 

door golvend landschap van Kent. Zelfs wijnvelden hier. 

De avond besteden we aan diner, zicht op de White Cliffs bij vertrek, fooien uitdelen aan cabin 

stewards, Oceanbar en het restant gaat op in het casino. We zien ook een goede, Nederlandse gitarist 

in het theater. Doet de hele band op 1 gitaar. Erg knap. En dan naar bed, want weer een uurtje 

kortere nacht. 

Zondag 27 juli, wolken en zon, buitje, warm 21 

Om 7 uur legt de MS Nieuw Statendam aan bij de Wilhelminakade in Rotterdam en begint meteen de 

ontscheping. Voor ons een mooie tijd om op te staan, ontbijten, laatste dingen in de koffer en tegen 9 

uur staan Rob en Nel klaar voor ons ritje naar huis. Om 9:15 zijn we er weer na een 4 weken durende 

schitterende reis door noord Europa en Groenland. 


